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AŞIRI BUNALDIM! 

Nouman Ali Khan 


"Rabbim, benim göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Dilimden de şu düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. "(Taha Suresi/25-28) 

Allahım ölüm anında bizleri la ilahe illallah üzerine sabit kıl! Allahım sen bizleri iman edip salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden eyle! 

Bugünün hutbesi, açıklaması çok zor bir konu hakkında. Allah ile ilişkimizin özü hakkında. Her birimiz Allah'a iman ediyoruz. Ve bununla birlikte Allah'a olan imanımız testten geçiyor. Sadece tek bir ilaha inanma ya da ibadete layık olanın tek Allah olması fikri değil, aslında Allah ile derin, samimi bir bağımız var. "...En yüce örnekler Allah'a aittir." (Nahl/60) Ama ilk olarak birciddi bir ilişki düşüncesi nedir, onun hakkında birkaç şey söyleyeyim. Hayatta tanıdığımız, ilişki içerisinde olduğumuz insanlar var. Belki bazılarınız arkadaşlarından ya da aileden uzakta, ayrısınızdır. Birçoğunuz dünyanın farklı yerinden seyahat edip buraya taşındınız bu yüzden belki amcanızla, dedenizle ya da diğer aile üyeleriyle çok yakın değilsinizdir. Hayatta olduklarını biliyorsunuz, onlarla bir ilişkiniz var, belki aynı soyadını paylaşıyorsunuz ama ama bu onlarla samimi bir ilişkiniz olduğu anlamına gelmiyor. Belki hayatlarının son 10-15 yılı ya da 20 yılı hakkında hiçbir bilgiye bile sahip değilsiniz. Çocuklarının isimlerini bilmiyorsunuz, yaşadıklarını zorlukları bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Akraba da olsanız mesafeli bir ilişki içerisindesiniz. Ara sıra dönüp arayı kapatırsınız ve bundan başka fiili bir ilişkiniz yoktur. Diğer bazı günlük etkileşim içerisinde olduğunuz, günlük konuştuğunuz ilişkileriniz ile karşılaştırın. Yani hayatta bazı ilişkiler vardır ama pamuk ipliğine bağlı olup çok güçlü değildirler. Bir de her gün etkileşim içerisinde olduğumuz ilişkiler vardır. Günlük olarak düşünme şeklimizde, duygularımızda etkileri vardır. 
Bunlar çok güçlü ve samimi ilişkilerdir. Allah ile olan ilişkimizde de böyle. 

Hepimizin Allah ile bir ilişkisi var, hepimiz Allah'a inanıyoruz. Ama bazılarımız için bu sadece bir düşünce şeklini alıyor. Arka planda bir yerlerde. "Namaz kılıp düzgün bir bağlantım olmasa da biliyorum Allah var." Hatta düzgün bir bağlantımız olsa da bu bağlantının ne anlama geldiğini bilemeyebiliyoruz. Olması gerekense, çok yakın, derin, samimi bir ünsiyet olması. Çok yakın, derin, samimi bir ilişki olmalı. Hepimizin günlük diyalogları var. Kurduğumuz hiç bir bağ yoktur ki kayıp bir parçası aslında Allah ile olan bağımız olmasın. Bu bağ aynı zamanda Allah ile olan bağımız da. 5 vakit namazın temel faydalarından biri de... -bu arada aynı zamanda Fatiha kendi başına bir dua gibidir.- Fatiha tek başına bir dua olarak adlandırılabilir. Çünkü Fatiha'nın bir kısmı Allah'ın 


ı 


Nouman Ali Khan Dersleri - Genç Müslümanlar 


konuşması, bir kısmı bizim konuşmamız. Yani Allah ile kurulan bir diyalog var. Direkt olarak Allah ile bir iletişim kuruyoruz. "Elhamdulillahi rabbil alemin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin" Allah'ın sözleri. "Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz..." derken biz konuşuyoruz. İki taraf da konuştuğunda, bir diyalog vardır. Ve bu herhangi biriyle yakın iletişim kurduğunuzda da böyledir. Her gün konuşursunuz, günde birkaç defa konuşursunuz. Namaz da böyledir. Ve kelimenin tam manasıyla "Salah" (Namaz) kelimesi de "Sila" kelimesinden gelir. Bağ, ilişki demektir. Şimdi, bunu aklınızda tutun. 

Bizim Allah ile aramızda olması gereken bağın ve bu bağın nasıl yardımcı olabileceğinin bir boyutunu sizinle paylaşmak istiyorum. Allah insanı zorluk içinde yaratmıştır. Ve insanı ağır bir yükle yaratmıştır. "uâS' j Uİİs- laj" (Beled/4) Şüphesiz ki biz insanı 

meşakkat içinde yarattık. Yorucu bir güçlük. Duygusal olarak sıkıntı içerisindesiniz, fiziksel olarak zorlanıyorsunuz sıkıntı içerisindesiniz. Belki sağlık yönünden sıkıntı çekiyorsunuz, ekonomik olarak belki sıkıntı çekiyorsunuz. İnsanlardan dolayı belki sıkıntı çekiyorsunuz, Bu hayat Allah tarafından zor olarak yaratıldı. Bazen diğer insanlara bakıp dersiniz ki, "Onun hayatı benden daha kolay." Ama size verilmeyen hangi zorlukların onlara verildiğini bilmiyorsunuz. Herkesin sıkıntısı var. Herkes zorluk çekiyor. Firavun'u düşünün bir, krallığı, imparatorluğu vardı. O zamanın en büyük ordusuna sahipti. Sizin sahip olmak isteyebileceğiniz her şeye sahipti. Zenginlik, güç, statü... Hepsine sahipti. O her şeye sahipken, iman edenlerin hiçbir şeyi yoktu. Buna rağmen Allah onu "Korku içerisinde yaşadı" diye anlatıyor. Firavun'a Haman'a ve askerlerine; başlarına gelmesinden korktukları şeyi gösterelim. (Kasas/6) 12" "Korktukları şeyi" Geceleri kabus görüyordu. Huzur bulamıyordu. 
Bazen insanlar maddesel şeylere sahiptir; ama huzurları yoktur. Bazen insanlar fiziksel olarak sağlıklıdır; ama mental olarak sağlıklı değillerdir. Duygusal olarak sağlıklı değildirler. Yani tüm insanlar meşakkat içerisine koyulmuştur. İman edenler de etmeyenler de. 

İlk olarak anlaşılmasını istediğim, sîzlere ve kendime hatırlatmak istediğim şey iman etmemiz, problemlerimizin olmayacağı anlamına gelmiyor. İman ediyorum o zaman üzülmeyeceğim diye bir şey yok. Ya da "İman ediyorum o zaman hiç kaygılanmayacağım" diye bir şey yok. Ya da "O zaman aile problemlerim olmayacak, ekonomik problemlerim olmayacak, sağlık problemlerim olmayacak" gibi bir şey yok. 
İnanç, Allah'a iman, Allah ile olan ilişkimiz problemlerimizi çözmek için değildir. Bize problem çıkartan insanları uzaklaştırmak için sahip değiliz onlara. İmanımızın amacı bu değildir. Eğer böyle olsaydı, o zaman Allah'a en yakın olan peygamberlerin (selam onların üzerine olsun) en zahmetsiz hayata sahip olmaları gerekirdi. En zahmetsiz hayatı hak eden onlardı. Bir dua ederlerdi, tüm problemleri yok olurdu. Eğer Allah'a en 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yakın insanlar olan peygamberlerin hayatını çalıştıysanız, onlar en zorlu, en zahmetli hayatlara sahiptiler. Ve bazılarına sıkıntılar çok uzaklardaki düşmanlardan da gelmedi; en yakınlarından, ailelerinden geldi. Yani başka bir deyişle, kaçma ihtimallerinin bile olmadığı, her gün birlikte oldukları insanlardan geldi. Hayat boyu onlarlaydılar ve o problemlerden kaçamıyorlardı. Yani insanın sıkıntı çekeceği durumlara girmesi ve böyle yaratılması; çok zor şartların, çok zor durumların hatta çok zor insanların üstesinden gelmek zorunda kalacak olması, bunlarla uğraşmak zorunda olması hayatın bir parçası. 
Bunun daha fazla imana sahip olunup olunmaması ile alakası yok. Bu şekilde işlemiyor. 
Aslına bakarsanız imanınız arttıkça, -insanlar imanınız arttıkça problemlerin gideceğini zannediyor, hayır imanın artması başka bir konu- ve bu başka konu bugün size anlatmayı umduğum şey. Şöyle düşünelim. Allah bizi yarattı ve bizi bir fırtınanın içine koydu. Okyanustaki bir fırtınayı düşünün. Fırtına içerisindesiniz. Dalgalar vuruyor, sizin küçücük bir botunuz var ve sürekli batacağınızdan endişe içerisindesiniz etrafınızda batan insanlar hakkında endişe ediyorsunuz. Bu durumda imanımızın yaptığı şey nedir? 
Size güç verir. Fırtınanın üstesinden gelebilme gücü verir. Fırtına içerisinde yolculuk yapabilme gücünü verir. Bu ıslanmayacağınız anlamına gelmez. Botunuzun bazı zamanlarda batmak üzere olmayacağı anlamına gelmez. Ama artık bunu atlatabilirle ve fırtınadan kurtulabilme kabiliyetine sahipsinizdir. Anladınız mı? İmanımızın amacı budur. Problemlerden kurtulmak değil, aslında bizi güçlendirmek ve böylece problemlerin üstesinden gelebilmemizdir. Bununla ilgili en güçlü örneklerden biri... 

Bugünkü hutbenin özü Fussilet Suresi'ndeki bir ayetten bir cümle ondan da en son bahsedeceğim. Ama şu an bir örnek vermek istiyorum. İnsanoğlunun en ağır iki yükü, korku ve üzüntüdür. Korku ve keder, bunlar insanoğlunun hayatta sahip olduğu en ağır iki yüktür. Allah Adem aleyhisselam'ı dünyaya gönderdiğinde ona şöyle dedi; 

(Bakara/38) 

"Kim benim hidayetime uyarsa, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir." 

Allah Adem as'dan dünya üzerinde son ayak basacak insana kadar tüm insanlığın her birinin bu hayatta korku ve üzüntü ile sıkıntı yaşayacağını biliyor. Nedir bu korku ve üzüntü? Korku, gelecekte ne olacağıyla ilgilidir. İşimi kaybedecek miyim? Anneme ne olacak? Aileme ne olacak? Ne diyecekler? Yarın ne olacak? Sınavlarım ne olacak? Göç durumum ne olacak? Şu ne olacak, bu ne olacak? Bu korkular, birkaç saat sonra, birkaç gün, birkaç yıl sonra ya da gelecekte ne olacağı ile ilgili. Küçük büyük bu korkular, hepsi hayatımızın bir parçası. Uyanıyorsunuz, işe geç kalacağım korkusu yaşıyorsunuz. 
Olacağınız sınavı unutmanızdan ya da zamanın yetmemesinden korkuyorsunuz. 
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Küçük korkular, büyük korkular. Ama korku hayatın değişmez bir parçası. Hep olacak. 
Bir öğrenci sınavdan kalmaktan korkuyor diyelim Sınava kadar, korku korku korku, kalp çarpıyorve sınava giriyor. Malesef sınavdan kaldığı sonucunu alıyor. Ve kaldığında artık korku yoktur üzüntü vardır. Korku babam ne yapacak diyedir ama çoğunlukla üzüntü vardır. Üzüntü zaten gerçekleşmiş olan bir şey hakkındadır. Yani korku gelecekle ilgili; üzüntü geçmişle, geçmişte olanlarla ilgilidir. Sadece geçmişte oldu bitti diye, birine geçmişte kaldı, geçti artık üzülme diyemezsiniz. 

Bizler kimseye artık bir şeyler için üzülme hakkına sahip olmadıklarını söyleyebilme konumunda değiliz. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi vessellem Hatice annemizin yokluğundan sürekli üzüntü içerisindeydi. Senelerce. Üzgün hissetmek imanınızın az olduğunun bir göstergesi değildir. O sallallahu aleyhi vessellem en büyük imana sahipti, bununla birlikte üzüldü de. Yakup aleyhisselam oğlu Yusuf aleyhisselam'ı kaybetti ve çok büyük bir üzüntü hissetti. Öyle bir üzüntü ki, o kadar ağladı ki gözlerini kaybetti. 
Üzüntüden gözlerini kaybetti. Ama bu Allah'a imanının olmadığı anlamına gelmiyor. 
Hatta üzüntüsünden dolayı sadece Allah'a ağladı. "Ben, üzüntümü ve kederimi yalnız Allah'a arz ederim." (Yusuf/86) Daha önce bununla ilgili bir hutbe vermiştim. Ama bugün ilk olarak aşırı korku ve üzüntülü bir durumdan bahsetmek istiyorum. Bu da Musa aleyhisselam'ın annesinin durumu, akılalmaz derecede düşünülemeyecek bir şey yapmak zorunda kalmış bir anneden daha aşırı bir durum düşünemiyorum. O andan itibaren askerlerin kapısını kırıp bebeğini kendi gözleri önünde öldüreceklerini biliyordu. Bir anne için yeni doğan bebeğinin öldürülmesinin düşünülmesi. Akılalmaz bir şey. Ve Allah'ın onun içine koyduğu düşünce çocuğunu bir sepete koyup denize atması 

"pJI j AJüU" (Kasas/7) 

Güzel bir şekilde, hafifçe bile koymak değil. 

"İlka" atmak anlamındadır. Bir şeyi denize attığınızda, denizde hareketli dalgalar vardır, devrilebilir. Sepet muhakkak yüzecek diye bir şey de yoktu. Batma ihtimali de olabilirdi. 
Bir kayaya çarpabilirdi. Suda hayvanlar var. Birçok şey var. Uzun zaman önce bu hikayeyi anlatırken verdiğim bir örnek var. Bir çocuğu yüzme havuzunun, derin bile değil sığ olanının 2 adım yakınında görse bir anne çılgına döner. Her şeyi atar, etrafındaki insanları itip bebeğini yakalar. Bebeğine küvette banyo yaptıran anneler var, küveti şu kadarcık suyla dolduruyorlar. Bebek biraz daha istiyor, anne diyor ki hayır çok tehlikeli boğulursun bu kadar yeter. 

+Elim kadar bile değil ama! 

-Olmaz izin veremem! 
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Bir korku var. Ve bir anne böyle yeni doğmuş, henüz emekleyemeyen bebeğini alıp denize atmak zorunda. Bunu yaptığındaki korkuyu düşünebiliyor musunuz? Ve bunu yaptığında ona bakamadı. Bakıp bebeğim diye bağırıp ağlayamadı bile. Yapamadı bunu. 
Çünkü böyle yapsaydı, askerler bir tanesinin hayatta olduğunu öğrenecekti. Sonra ardından gidip onu öldüreceklerdi. Yani yan gözle bile bakamadı. Ve su sabit durmuyor tabiki, akıyordu ve sepet de önünden ona ne olacağını bile bilmediği bir noktaya akıp gidiyordu. Bebeğine ne olacağı hakkında hiçbir fikri yoktu. Şimdi bu anne inanılmaz, kahredici üzüntüyle yaşıyordu. "Biraz önce ne yaptım ben?", "Bebeğime ne olacak?" O anlarda Allaz azze ve celi ona " $3 <.dedi. Korkma, üzgün hissetme. Buna 

rağmen anne hala korkuyordu, hala üzgün hissediyordu. 

Bu ayetlerden öğrendiğimiz Allah bize korkunun, üzüntünün içinde boğulmamamız için, üstesinden gelmemize yardım edecek. O bu duygularla başa çıkmamıza yardım edebilir. 
Bu 2 duygu çok güçlüdür. Birini delirtmeye yetebilirler. Birini artık yaşamak istemediği noktalara sürükleyebilirler. Bu kadar güçlü olabilirler. Bununla birlikte Allah; sizin ve benim üstesinden gelebilecek kadar güçlü olmadığımız durumların üstesinden gelebilmemiz için bize güç verebilir. Bu anne, diğer hiçbir anne gibi, bunu yapmaya dayanamazdı. Bu yüzden Allah diyor ki; 

"lîjlâ f\ i'J-9 f^o\3" (Kasas/10) 

Mûsâ'nın annesinin gönlü bomboş kaldı. 

Kan kaybediyor gibi hayal edebilirsiniz. Bomboş kalmıştı. Patlayacak gibiydi kalbi. 

"4j t 5 ^i! öolŞ ö!" "...Neredeyse bunu açıklayacaktı." O benim bebeğim, bebeğimi geri istiyorum diye bağırmanın tam eşiğindeydi. Tam eşiğindeydi, içinde tutamıyordu. 

"l&iâ üiaJij öl "Şayet inananlardan olması için kalbine güç vermeseydik..." 

"Biz onun kalbini bağlamasaydık." 

Tam anlamıyla paramparça olup sızdırma üzere olan bir şey. Allah diyor ki bir ip gibi onu bağladık ve öyle kalmasını sağladık. Ne öğreniyoruz? Sîzler ve ben, aslında Allah bize yapabilme gücü verene kadar duygularımızı yönetebilmeye kadir değiliz. Durum değişmedi. Bebek suda yüzmek yerine uçmaya falan başlamadı. Gerçek değişmedi. 
Ama annenin kalbi değişti. Kalbi Allah tarafından ilahi bir müdahale ile güçlendirildi. 

"...kalbine güç vermeseydik..." (Kasas/10) 

Ve o peygamber de değildi. Ama bu ayetlerden öğreniyoruz ki, Allah kalplerimize en güçlü korkuların ve üzüntülerin üstesinden gelebileceğimiz bir güç verecek. En derin türden üzüntülerin bile. Bize yeterince güç verecek. Bir şeyler yok olmayacak; ama 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üstesinden gelebilecek kadar güçlü olacaksınız. Yıkılmayacaksınız. Kalbiniz parçalanmayacak. Bunların hepsinden sonra Allah diyor ki; 

OjSoJ" müminlerden olması için. İnancına sımsıkı tutunabilmesi için. 
Bebeğinin boğulabileceğini düşünmeyecek. Bunu kabul etmeyecek. İnancına tutunacak, umutlu olacak. Aslına bakarsınız bu ayette "Müminlerden olması için" demek, umutlu olması için demek. Allah ile bağlantılarımızdan biri de, bağlarımızdan biri de Allah'a dua etmemiz, O'ndan umut etmemizdir. Allah'ın bize katından verdiği, kalbimizi bir arada tutan ve paramparça olmasını engelleyen yapıştırıcıdır. Bu gücü verir bize. Aslında Fussilet Suresi'nden sizinle konuşmak istediğim de bu. 

" 4 İ)I Uİj I 3 İIİ ^jİJI û!" (Fussilet/30) 

Şüphesiz: "Rabbimiz Allah'tır" diyen, çok kolay bir ifade gibi gözüküyor. 

"Rabbimiz Allah" Basit bir ifade değil. Sadece yaratıcım Allah demiyorsunuz. Ya da ibadet ettiğim Allah demiyorsunuz. "Rabbiniz" olarak adlandırıyorsunuz. "Rabbimiz Allah" Rab, mün'im'dir. Rab hak etmediğin nimetleri veren ve vermeye devam edendir. 
Bu rab'bin ilk anlamı. Yani Allah birdir ve hak ettiğimden daha fazlasını bana veren ve vermeye devam edecek olandır. Aynı zamanda bir şeyleri kolaylaştıran demektir. O bir şeyleri benim için sürekli olarak kolaylaştıracak olandır. Ona Rab derken bunu ifade ediyorum. El-Mun'im. Murabbi derken, bizim sürekli büyümemizi sağlayan, sürekli gelişme kaydetmemizi sağlayan. Tek başımıza bırakmayan. Bir problem içinde olduğumda, bu problemi aşmamı sağlayan. Bir acziyet içerisinde olduğumda bana güç veren. Bir bitkinin büyüyüp ağaca dönüşmesi gibi. İçerisinde bulunduğum acziyet ile başa çıkabilmem ve onun üstesinden gelebilmem için bana güç verecek. Ve Kayyim. 
Dağılmamamı sağlayan. Bir şeyin büyümesini sağlıyor olmanız, onun problemleriyle ilgilenmiyor olduğunuz anlamına gelmez. Bir bina yapıp üzerine birçok kat da inşa edebilirsiniz ama temeli parçalanabilir, tüm bina çökebilir. Allah beni yalnız bırakmayandır, benimle ilgilenen ve çökmeme izin vermeyendir. O benim Rabbimdir. 
Kayyim'dir. Seyyid'dir. Yöneticidir. Yaptıklarımın maliki O'dur. Üzerimde otorite sahibi olandır. Yönetici olan ben değilimdir. 

Belki bir tasvir anlamanıza yardımcı olur. Eğer yüzmede kötüyseniz kendinizi bir okyanusun ortasında düşünün. Etrafa su sıçratıyorsunuz, ne yapabiliyorsanız o an yapıyorsunuz. Ve hiçbiri fayda etmiyor, su ağzınıza burnunuza girip durmaya devam ediyor. Hiçbir şey fayda edecek gibi durmuyor ve siz yorulmaya başlıyorsunuz. 
Altınızdan sizi tutan biri olduğunu fark edene kadar. Sadece sakin olmanız gerekiyor, kendinizi serbest bırakmanız gerekiyor. O sizin su yüzeyinizde olmanızı sağlayacaktır. 
Boğulmanıza izin vermeyecektir. İşte böyle kendinizi bırakmanız, "Rabbimiz Allah" 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demek. Ne sıkıntı çektiğim, hangi fırtına ile boğuştuğum önemli değil. O benim boğulmama izin vermez. Beni yüzeyde tutar. Bunu açıkça söyleyebilenler kendi durumlarının kontrolünün kendi ellerinde olmadığının farkındadır. Başka insanların düşüncelerini kontrol edemeyeceklerinin farkındadırlar. Allah'ın yarattığı diğer hiçbir varlığın yaptıklarının kontrolünün kendi ellerinde olamayacağının farkındadırlar. 
Bazılarınız tüm gününüzü "Bu insan beni incitecek mi?" diye düşünerek geçiriyorsunuz. 
Ne diyecekler? Ne yapacaklar? Ne düşünecekler? Durmadan bunu düşünüyorsunuz, buna kafa yoruyorsunuz. Ve "Rabbimiz Allah'tır."'ı kabul ettiğinizde, aldırmazsınız. 
Çünkü sizi koruyan, sizi bırakmayan ve fırtınayla başa çıkmanızı sağlayana bıraktınız her şeyi. Aldırmazsınız. Çünkü Rabbimiz Allah'tır. Ve bu beyan öyle güçlüdür ki, bir çeşit özgürlüktür. Birçoğumuz hayatta kararlar veriyoruz. Aslına bakarsanız duygularımızın çoğu, hayatımızda diğer insanlar tarafından kontrol ediliyor. Başka insanlar kontrol ediyor onları. Ne kadar üzüleceğinize, ne kadar kızacağınıza, ne kadar incineceğinize... 
İnsanların ne hissedeceğimizi kontrol etmelerine izin veriyoruz. Ve gerçekten "Rabbim Allah'tır" dediğinizde, yaratılanların sizin üzerinizdeki gücü kayboluyor. Yani onlar sadece birer mahluk. Allah onlara bir güç vermediği sürece güçleri yok. Ve Allah sizin kalbinizi güçlendirdiğinde onlar ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin gelip geçer. Sizi incitmez artık. Tekrar söylüyorum, gerçek değişmez siz değişirsiniz. 

Size bununla ilgili ufak bir örnek daha vereyim. Biliyorsunuz, daha önce sizinle paylaştığım bir ayette korkunç bir iftira vardı, yine yakında paylaşacağım. Aişe r.anha'ya karşı yapılan iftira hakkındaki ayet. Kuran'ın ayeti indi ve Aişe r.anha rahatladı. 
Ferahladı. Ama ne biliyor musunuz? Münafıklar hala aynı münafıklardı. Pis ağızlar hala pis ağızlardı. İnsanlar hala söyledikleri şeyleri söylemeye devam ediyorlardı. Bunlar değişmedi. İman edenler, gerçeği gördü, tevbe etti ve değiştiler. Ama kalbi kirli olanlar, onlar değişmedi. Yani incitici sözler, incitici iftiralar, incitici ithamlar devam ediyordu. 
Hatta bugün bile devam ediyorlar. Buna rağmen Aişe r.anha ferahladı. Gerçek değişmedi. Allah herkes sussun diye bir ayet göndermedi. Çünkü bu olmayacak. Allah bu şekilde yapmaz. Kendi kuyularını kazmalarına izin verir. Bunda sorun yok. Allah bu ayetleri iman edenleri güçlendirmek için gönderdi. Kalpleri sağlamlaşsın diye. Kalpleri huzur bulsun diye. Bu "Şüphesiz 'Rabbimiz Allah' diyenler" 

^ 9 

Allah sonra diyor ki; Sadece "Rabbimiz Allah" demediler. Dosdoğru bir 

istikamet tutturmaya çalıştıkları bir hayat yaşadılar. "Rabbimiz Allah" a tutundukları bir hayat yaşadılar. Kimsenin onları aşağıya çekmesine izin vermediler. Kimsenin onları kontrol etmesine izin vermediler. Kimsenin onların üzerinde otorite sahibi olmasına izin vermediler. Ne duygusal, ne fiziksel, ne ekonomik olarak kimsenin akıllarını çelmelerine izin vermediler. Allah'ın onlar üzerinde mutlak otorite, kontrol sahibi ve gözeten 

ı9 

olduğunu kabul ettiler. Ve kendilerine bunu sürekli olarak hatırlattılar. "ÂalSaJul" sadece 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dosdoğru olmak değildir. Şiirde de kullanılır mesela. Bir şair şiir yazdığında ve tam kafiyeli olmadığında düzeltmek için ayarlamalar yapar. Tüm dizeler uygun olana kadar, 

ı9 

tüm sıralar uygun olana kadar, tüm heceler uyana kadar. "ÂâlöşJul" düşüncesi budur. 
Başka bir deyişle, "Rabbim Allah her şey tamam" demek değildir. Kendinizi düzeltmek için mücadele edip duracaksınız. Kendinizi biraz korkuyla bir tarafa doğru eğilirken bulacaksınız, sonra kendinizi toparlayacaksınız. Ve bu korkunun sizi alt etmesine izin vermeyeceksiniz. Hayatınızda çok fazla üzüntü içerisinde olacaksınız. Sonra kendinize Allah'ı hatırlatacaksınız. Sonra yine Allah'a tutunacaksınız. Sonra kendinizi tekrar geri çekeceksiniz. Allah'a tutunma düşüncesi, üzüntülerinizin ve korkularınızın üstesinden gelebilmeyi, onlarla başa çıkabilmenizi sağlar. Başta söylediğim gibi hatırlatayım. 
Allah'a olan inancımız, kederimizi bizden yok etmeyecek. Allah'a olan inancımız, üzüntümüzü bizden yok etmeyecek. Allah'a olan inancımız, korkumuzu bizden yok etmeyecek. Ama onların üstesinden gelebilecek kadar bizi güçlendirecek. Kendimize zarar vermeden onlarla başa çıkabileceğimiz kadar bizi güçlendirecek. 

O korku, üzüntü ve keder anları şeytanın gelip senden Allah'tan yüz çevirmeni isteyeceği anlardır. Çünkü şeytan size yalan söyleyecek. Diyecek ki; Allah o kadar büyükse neden sen üzgünsün? Allah o kadar yüceyse, neden bu kadar problemle uğraşmak zorunda kalıyorsun? Allah seni tüm bu problemlerden kurtarabilirdi. Hiç üzülmeyeceğin bir durum yaratabilirdi. Neden bunları yaşamak zorundasın? Neden bu korkulara sahip olmak zorundasın? Bu huzursuzluğu hak edecek ne yaptın? Boşver Allah'ı! O senin için hiçbir şey yapmıyor. Bu anlar şeytanın en güçlü fırsatıdır. Bununla birlikte Allah diyor ki; Sadece rabbinin Allah olduğunu ifade etmekle kalmayıp, içindeki sese tutunabilirsen, başkası için değil, kendin için. Eğer bunu yapabilirsen, o zaman ne diyor Allah? "Onların üzerine melekler iner (ve der ki:) 'Korkmayın, üzülmeyin size vaadolunan cennetle sevinin.' Eğer insanlar böyle bir hayat yaşayıp, Allah'a tutunursa Ölüm anlarında, bu dünyayı terk ederlerken, etraflarındaki insanlar ağlarken artık konuşma yetileri bile yokken, ölüm döşeğindeyken yakınlarının göremediklerini görürler. Meleklerin indiğini görürler ve o ölüm döşeğindeki insanla konuşurlar. Derler ki, artık korkmanıza gerek yok, artık hiçbir korku yok, hiçbir üzüntü yok. Tebrikler, cennete gidiyorsun! "Size vaad olunan cennetle sevinin." 
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Ve bir şey daha eklerler. Bu hayatlarının son anları. Daha mezarda değiller. Daha mezarlarında bile olmamalarına rağmen onlara cennete gideceksin deniyor. Melekler tarafından! Ağlayan herkesin ortasında tek gülümseyen bu kişinin kendisidir. Herkes "Bu çok kötü, bu bir trajedi" diye düşünürken bu onların hayatlarının en muhteşem anıdır. Çünkü öyle yaşadılar, fırtınayla başa çıktılar. Onlar bu anlardayken, melekler onlara ne diyor? "Biz, dünya hayatında da, ahirette de sizin velileriniziz." (Fussilet/31) "Biz sizin koruyucu meleklerinizdik, sizi bu dünyada koruyorduk ve ahirette de öyle olacak." Allah sadece sana özel bir güvenlik timi gönderiyor. "Bunaldığın zaman Allah'a tutunduğunda kalbinin etrafında bir güvenlik oluyorduk. Üzüntüden, korkudan, kederden bunaldığında Allah'ın senin için gönderdiği bizlerdik. Seni koruyan bizlerdik, şeytana karşı senin için bir kalkan oluşturan bizlerdik. Hep oradaydık." Size kendilerini tanıştıracaklar. Siz onlarla ilk defa tanışıyorsunuz, onlarsa sizi tüm hayatınız boyunca tanıyordu. "Biz, dünya hayatında da, ahirette de sizin velileriniziz." Ya rab! Bu Allah'ın O'na tutunanlara vaadidir. 

Şimdi sizinle paylaşmak istediğim son şey, ölüm anında bizler yalnız olacağız. Bu hayatı yaşadığında, bu hayattan ayrılırken yanına kimseyi alamazsın. Yalnızsın, yalnız sorgulanacaksın. Ama dikkat çekici bir şekilde bu ayetteki her şey çoğul. "Derler ki, Rabbimiz Allah, istikamet üzere olanlar, melekler onların üzerine iner, korkmayın, üzülmeyin..." Bir kişi ölüm döşeğindeyse neden çoğul kullanılıyor peki? Çoğul düşüncesi, sadece senin bunları yaşadığını düşünmemen için. Asırlar önce bebeğini denize atmak zorunda kalan bir anne de böyle hissetmişti. Asırlar önce babası tarafından evden atılan biri de bunu hissetmişti. Bundan asırlar önce hiç tanışmadığın, hiç bilmediğin dünyanın her yerinden iman edenler, peygamberler, salih insanlar da tarih boyunca senin yaşadıklarının tıpatıp aynısını yaşamıştı. Onlarda senin tutunduğun gibi Allah'a tutundular. Ve bu ayette aslında sen de onlarla bağlısın. Yalnız değilsin. 
Binlerce yıl önce vefat etmiş olabilirler; ama aynı Allah'la olduğun gibi onlarla da derin ve samimi bir bağın var. Duaların aracılığı ile Allah'la bir bağın var. Aynı mücadeleyi verdiğin için de onlarla bir bağın var. Bu yüzden şöyle dua ediyoruz; 

Beni salihlerin arasına kat. Beni iyi insanların arasına kat. Yani yalnız değilsin. Bir mirasın parçasısın. 

Aslında senden daha önce yaşamış insanlardan sana dua edenler var. 

îjJUdj |lî (Ali İmran/170) 

Arkalarından kendilerine henüz ulaşamayan kimseleri müjdelerler. 

(âi> SİJ Ç 39 İ- Slî" Onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. 
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Allah bize korkularımızla, üzüntülerimizle başa çıkabilmeyi nasip etsin. Ve onlar tarafından alt edilmeyi bizlere nasip etmesin. Allah bizi insanların duygusal incitmesinden, duygusal etkilemesinden korusun. Allah bize yarattıklarından özgür bir yaşam nasip etsin. En saf şekilde, her anlamda ona kul olabilmeyi nasip etsin. Allah bizleri Hakim olan Kuran'ı ile mübarek kılsın, ayetlerini ve hikmetli zikrinden faydalanmayı nasip etsin. 


Nouman Ali Khan 

Nouman Ali Khan Derslerini facebook.com/ noumanalikhanturkce sayfasından takip edebilirsiniz. 

Nouman Ali Khan Türkçe Altyazılı Videolar için Tıklayın. 

Daha fazla ders metni için web sitemizi ziyaret edin: http://www.gencmuslumanlar.com 
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